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De familie dankt u voor uw medeleven. 

Er is een tijd van komen 
Er is een tijd van gaan 
Voor jou, is jammer genoeg, de tijd van gaan, gekomen  
en werd het leven jou ontnomen. Je had nog zoveel dromen.  
Een doe-het-zelver was je echt. 
Daarvoor dank ik je oprecht.  
Niets was voor jou teveel  
Veel heb ik van jou geleerd.  
De natuur was je beste buur.  
Bomen, struiken en hagen  
snoeide je in een paar dagen.  
Nu kon dat niet meer.  
Met de fiets naar het werk reed je gezond,  
meer dan de wereld rond.  
Hevige pijnen heb je verbeten.  
Moedig heb je ook gestreden  
alle goede zorgen mochten niet meer baten  
Zo moest je ons, veel te vroeg, verlaten.  
Rust nu maar zacht en zonder pijn.  
Dat zal voor jou en mij ook beter zijn.  
In mijn hart zal ik je steeds bewaren,  
nog vele, vele jaren!  
Dag op dag 
Zolang ik leven mag. 

Lieve 
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