Uw vriendschap en blijken van medeleven betekenen veel voor ons

Antoine en Gerda Doolaege - Van Hove
Jean-Marie en Christelle Doolaege - De Vos
Catherine en Dominique Doolaege - Baudry haar kinderen en schoonkinderen

Bram en Nathalie Doolaege - De Pauw

Sim enJulie Doolaege - Van Lancker

Evelyne enJan Doolaege - Laureys

Quinten en Emmy Doolaege - Lammens

Nathalie enJonathan Baudry - Calvache

Thomas en Shari Baudry - Liekens haar kleinkinderen en partners

Laura, Helena, Amely, Henri, Alixe, August, Colette, Lina, Pia en Ezra
haar achterkleinkinderen

Met onze bijzondere dank aan dr. Tomme en het personeel van wzc Home Vijvens
te Kruisem voor de liefde en warmte waarmee ze bomma hebben verzorgd.

Familie Doolaege
P/a Pintestraat 29, 9840 De Pinte
online condoleren kan ook via www.uitvaartvandemoortele.be

Suzanne De Groote

18 Mei1926 - 23 mei 2024



Je stak volstrekt uniek ineen,
gewiekst, gevoelig en gevat.
Wat hebben we jou een voor een
verbazingwekkend liefgehad.

- Stijn De Paepe -

Dankbaar om zoveel mooie herinneringen melden wij u het overlijden van
Mevrouw
Suzanne De Groote
echtgenote van de heer André Doolaege +

Geboren te Gavere op 18 mei 1926 en
van ons heengegaan te Kruisem op 23 mei 2024.

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden
op zaterdag 1juni 2024 om 10 u. bij uitvaartcentrum Van de Moortele, Pintestraat 29, De Pinte.

Lieve Mama,
Lieve Bomma,

Je wou zo graag verpleegster worden, maar er was die oom, die vond dat zo'n beroep alleen
maar microben in huis kon brengen.

Als dochter van een meubelmaker met een eigen winkel, was je gelukkig van meer dan
één “markt” thuis en zou je samen met onze Pa een bloeiende elektro-zaak uitbouwen
op de Markt in Gavere.

Stiptheid, voorkomen en oprechtheid zijn de kernwaarden die je ons hebt bijgebracht,
maarje hield ook van feesten, omringd door je kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Het waren voorjou en voor ons ware hoogdagen.

Voor ons is nu de tijd gekomen, lieve Mama, om iederjaarin de maand meiin
Lourdes-Oostakker een kaarsje meer te doen branden, uit dankbaarheid voor de liefde
en de warmte die we van jou hebben ontvangen.



