
‘Als je mijn naam roept
en ik kom niet terug
weet dan
dat ik nooit weg ben geweest.’
      
               Femke



‘Verder van de wereld weg
elke dag een beetje.

Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.’

Toon Hermans

†

Mevrouw

Monique Vanwynsberghe
Geboren op 31 maart 1931 in Beveren-Leie en 

zachtjes van ons heengegaan op 2 september 2024 in Eke.

De uitvaartplechtigheid heef t plaatsgevonden op 7 september 2024
in beperkte familiekring in de kapel van WZC De Lichtervelde. 



Dit melden u :

haar kinderen  Marc en Hilde De Baets - Bijttebier
   Dirk en Veerle Vanderbeken – Bijttebier
   Lieve Bijttebier

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
   Renaat en Angelique Lievens - De Baets
    Olivia en Emilien
   Nick en Mireille Vanderbeken - Delvoye
    Mathis en Finn
   Bo Vanderbeken
    Louka
   Arnaud Mérenne
   Astrid Mérenne
   Charles Mérenne
   Eugénie Mérenne
   Marie-Alix Mérenne

haar broers †, schoonzus, neven en nichten

Onze oprechte dank gaat uit 
   naar het voltallige personeel van WZC De Lichtervelde
   en in het bijzonder naar het behulpzame personeel van Maansteen Blauw,
   naar haar dokter en naar E.H. Stefaan De Paepe.



‘Mama, waarom ben je van ons heengegaan?’

‘Omdat het tijd was, mijn lichaam en geest waren moe, zo moe.’

‘Wat nu?’

‘Geef de juiste waarden door aan jullie kinderen en kleinkinderen, onthoud de mooie herinneringen.
Doe jullie best en blijf verenigd, dan komt het allemaal goed. Ik blijf dicht bij jullie allen.’


