
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

We zien je graag 

Tot aan de maan en terug 

Tot wij je zijn vergeten 

Nooit… Jamais… 

 

 

De heer 

 

Martin Anna Eugène Masco 
 

echtgenoot van mevrouw Paula Bourdeau 

 

geboren te Gent op 11 juli 1952 

en van ons heengegaan te Gent 

op 13 oktober 2024. 

 

 

 

De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk  

uitnodigen, vindt in bijzijn van de asurn plaats,  

op zaterdag 19 oktober 2024 om 14 uur  

in het rouwcentrum Van de Moortele,  

Pintestraat 29 te De Pinte. 

 

 

Daarna volgt de asverstrooiing op de strooiweide 

van de begraafplaats te Sint-Martens-Latem. 

 

 

Bloemen noch kransen. 

 

 

 

Dit melden u met veel verdriet, 

 

 

Paula Bourdeau                                            zijn echtgenote 

 

 

Frederik en Liesbeth Hebbelinck – Masco 

zijn kinderen 

 

       

Noor Hebbelinck   

Max Hebbelinck                                          zijn kleinkinderen 

 

 

 

Zijn broer, Alex en zoon, Kenneth, zijn petekind, Luc, 

zijn schoonmoeder, schoonzussen en schoonbroers,  

neven en nichten. 

 

 

 

Met veel dank aan het verplegend personeel  

en de vrijwilligers van de palliatieve eenheid van  

AZ Sint-Lucas voor de warme liefdevolle manier  

waarop mijn man, mijn papa en onze nonno  

werd omringd. Zorg vanuit het hart. 

 

 

 

Rouwadres: Uitvaart Van de Moortele 

T.a.v. familie Masco – Bourdeau 

Pintestraat 29, 9840 De Pinte 

online condoleren via www.uitvaartvandemoortele.be 
 


